
BRIEVEN UIT SPANJE
INSPIRERENDE CULTURELE SCHRIJFREIS 

Lente-editie

ma 6 - vrij 10 mei 2019 

Herfst-editie

ma 7 - vrij 11 oktober 2019



‘Brieven uit Spanje’ is een bijzondere schrijfreis waar
ontdekking en verbinding centraal staan.

Het uitwisselen van ervaringen heen en terug. In
wandelen door de natuur, in proeven van cultuur en in de
dagelijkse schrijfsessies.

‘Van allen genres in de schrijverij is 
de brief de vrijbuiter.’ 

Zegt Jeroen Brouwers.



Na de aankomst in Madrid trekken we de bergen in, naar
Rascafria, in het hartje van Spanje.

We verblijven onder de zuiderse zon midden in een
natuurgebied op 1100 meter hoogte, aangename warmte
en gezonde berglucht verzekerd.

Het verblijf Valle de el Paular biedt alle comfort, met op
wandelafstand unieke schrijfplekjes, een rustig terrasje,
een kabbelend beekje, een boom, een bankje, het bos of
een open plek met zicht op de bergen.



Lente-editie: 

• van maandag 6 tot vrijdag 10 mei 2019 

Herfsteditie: 

• van maandag 7 oktober tot vrijdag 11 oktober 2019



Rechtstreekse vlucht Brussel – Madrid

• Aankomst Luchthaven Madrid Barajas - Adolfo Suarez
• Transfer met bus naar Rascafria met verrassingsstop, 

welkomstdrink en eerste schrijfopdracht 
• Check in “Apartamentos rurales Valle de el Paular” 
• Wandeltocht door het pittoreske dorpje met “merienda”
• Welkomstdiner in Restaurant Juanito



• Uitstap naar Villa de Buitrago, rondleiding met stadsgids
• Bezoek aan privécollectie Pablo Picasso
• Lunch in Restaurant in Villa de Buitrago
• Vrije tijd
• Verfrissende stop in het dorpje Lozoya
• Workshop - schrijfoefening – feedback
• Wijnavond met tapas
• Storytelling door Barbara



• Ochtendwandeling naar Fins Bos na ontbijt met “churros” 
• Workshop met schrijfopdracht
• Lunch in Restaurant Briscas
• Vrije tijd
• Bezoek van Sven Tuytens, VRT en NOS correspondent en 

schrijver van “Las mamas belgas”
• Vrije tijd 
• Spaanse avond met muziek en typische lokale en artisanale  

streekgerechten van Rosario6



• Ochtendwandeling door Finca los Batanes
• Gegidste wandeling naar het Kartuizerklooster El Paular
• Schrijfoefeningen op verplaatsing
• Afscheidslunch in Restaurant El Pilon
• Vrije tijd
• Glaasje wijn en tapas



• Laatste schrijfopdracht na ontbijt
• Rond 11h zetten we aan richting luchthaven Adolfo Suarez-

Barajas, bestemming Brussel. 



De coach op deze inspirerende schrijfvakantie is Barbara, die ons 
schrijfvuur zal doen aanwakkeren.  

Barbara Callewaert is een mulitipotential met een breed 
interesseveld. Het liefst van al combineert ze haar liefde voor 
mensen met haar liefde voor creatief denken.

Ze schrijft voor Charliemagazine, werkte jarenlang voor een 
productiehuis, is gastdocent bij Artevelde Hogeschool, freelancet 
voor het August Vermeylenfons, organiseert workshops, won 
wedstrijden… Zie: www.barbaracallewaert.com

http://www.barbaracallewaert.com/


Je investering: 

Min 10 personen – prijs per persoon 
€579  Gedeelde kamer – individueel bed
€559  Dubbel bed 
€679  Individuele kamer

14 personen – prijs per persoon
€484 Gedeelde kamer – individueel bed
€464 Dubbel bed 
€584 Individuele kamer

Korting leden Vermeylenfonds: €10 
Prijzen voor logies, maaltijden, plaatselijk transport en tax



Vraag vrijblijvend het volledige programma en het  
inschrijvingsformulier:

Vermeylenfonds – Eeklo 
sorayagina@hotmail.com

Ananda, tourism, sport, culture, SL 
infoanandaturismo@gmail.com

mailto:sorayagina@hotmail.com
mailto:infoanandaturismo@gmail.com


WELKOM 

Lente-editie

ma 6 - vrij 10 mei 2019 

Herfst-editie

ma 7 - vrij 11 oktober 2019


